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Vertelling 8–12 jaar

Wat kun je doen?
Jezus en zijn leerlingen zijn onderweg naar Jeruzalem. Dat is een bijzondere stad.
In Jeruzalem staat de tempel, waar mensen vieren dat God dichtbij is. Onderweg 
daar naartoe vertelt Jezus verhalen en legt Hij dingen uit. Soms zijn er grote groepen 
mensen bij, soms zitten Jezus en Zijn leerlingen met elkaar in een herberg of een huis. 
Op een van die keren vertelt Jezus: ‘Mensen doen weleens dingen die niet fijn zijn. Dat 
is jammer en verdrietig. We willen liever een wereld waarin alles perfect is en waarin 
mensen alleen maar goede dingen doen. Maar dat lukt niet altijd. Ook al wil je het nog 
zo graag: je kunt er niet voor zorgen dat alles altijd goed gaat. Maar één ding kun je 
wel beloven: dat jij mensen probeert te helpen om het goed te doen. 
Werk niet aan een nare, verdrietige wereld. Je kunt je best doen voor een mooie, fijne 
wereld. Dat is goed voor een ander en goed voor jou. En zie je dat er toch iets verkeerd 
gaat? Zie je dat mensen oneerlijk zijn of gemeen? Zeg dan tegen die mensen dat het 
niet goed is. Hopelijk krijgen ze spijt en kun je ze vergeven. Dan beginnen jullie samen 
opnieuw.’

Jezus kijkt de kring rond.
Een van de leerlingen zucht. ‘Het is allemaal mooi en belangrijk, wat Jij vertelt’, zegt 
ze. ‘Maar het lijkt me ook best moeilijk. Nu we hier zo bij elkaar zitten, klinkt het 
goed. Maar als we straks verder reizen, vergeten we het misschien weer. Dan denken 
we er niet de hele tijd aan, of we weten niet meer hoe Je het precies gezegd hebt. Kun 
Je ons niet een beetje meer geloof geven?’
Jezus lacht. ‘Meer geloof ?’ zegt hij. ‘Dat is niet nodig hoor. Een klein beetje geloof is 
al genoeg. Als je maar een klein beetje gelooft, kunnen er dingen gebeuren die je nooit 
had verwacht.’
‘Welke dingen dan?’ vraagt iemand.
‘Van alles’, zegt Jezus. ‘Alles wat je maar bedenken kunt.’ Vrolijk wijst Hij naar een 
boom in de verte. ‘Zien jullie die boom? Iemand met een beetje geloof kan tegen die 
boom zeggen dat hij een stukje verderop moet gaan staan!’ De leerlingen glimlachen.
Een boom die zich verplaatst? denken ze. Dat zien ze niet zo gauw gebeuren. Maar het 
is duidelijk wat Jezus bedoelt. Als je gelooft, kunnen er bijzondere dingen gebeuren!
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8-10 jaar

l
Gesprek: Kunnen mensen zorgen dat
alles goed gaat? Waar merk je dat
aan? Wat kun je wel doen volgens

Jezus? Wat kun je doen als mensen dingen
doen die niet goed zijn?

o
Tekenen: Teken met de kinderen een
bos vol bomen, ieder krijgt zijn/haar
eigen boom. In één van de bladeren

schrijven ze hun naam. In de stam schrijven ze
iets wat moeilijk was, maar toch gelukt is. In
de takken schrijven ze wie of wat hen daarbij
geholpen heeft.

s
Creatief: Waar kunnen de kinde-
ren wel een klein beetje geloof bij
gebruiken? Laat ze een recept

schrijven waar ‘een klein beetje geloof ’ één
van de ingrediënten is.

11-12 jaar

l
Gesprek: Twijfelen de jongeren wel
eens aan zichzelf, aan hun eigen
kunnen? Wanneer? Wat doen ze dan?

l
Debat: Deel de jongeren op in twee
groepen. De ene groep is voor de
stelling, de andere groep is tegen de

stelling: ‘Aan geloof heb je genoeg.’ Laat
de groepjes het debat voorbereiden en
daarna het debat uitvoeren volgens de
debatverdeling: 3 minuten openen (voor
beide partijen), 4 minuten onderbouwen
(voor beiden partijen), 2 minuten afsluiten
(voor beide partijen).


